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Van de Redactie
Bijzondere verhalen van bijzondere mensen uit alle hoeken van de polder lopen als 
rode draden door dit herfstnummer van de Nieuwe Schouwschuit. Ze laten zien hoe 
gevarieerd en verrassend de geschiedenis van de Beemster kan zijn.

De redactie ontving mooie kopij over uiteenlopende onderwerpen. Zo 
verdiepte Alie Vis-Best zich in een schilderij van Berend Kunst. Het 
hangt in het Betje Wolff Museum, maar over de schilder en de afge-
beelde persoon wisten we eigenlijk niet zoveel. Dat is nu veranderd.

Jan Bakker belicht diverse soorten verpakkingsmateriaal voor land- 
en tuinbouw in Agrarisch Museum Westerhem. Zakken, kratten en 
fusten passeren de revue en de naam van het veilingbedrijf BPO 
krijgt een ander accent.

Van verschillende kanten kwamen nieuwe gegevens en foto’s binnen over de Beemster 
bestrating. Vincent Falger staat open voor nieuwe vondsten.

Ook voor dit nummer ging de redactie op pad om verhalen 
vast te leggen. Het houtbedrijf van Vlug en Oud aan de 
Purmerenderweg weten de meeste Beemsterlingen wel te 
vinden, maar over de geschiedenis ervan is weinig bekend. 
Nic Oud vertelde aan Corrie Beemsterboer zijn herinne-
ringen aan de houtzagerij en de met iepen gevulde sloten. 

Een bezoek van Johan de Jong aan de bewoners van Mariënheuvel resulteerde in een 
levendige schets van de geschiedenis (en de toekomst) van dit statige pand aan de 
Volgerweg.

Een enkele keer moesten de archieven geraadpleegd worden om het ver-
leden te reconstrueren. Dat leverde het opmerkelijke verhaal op van Jan 
Hooijberg, die zich in de oorlogsjaren met een aantal ‘Open Brieven’ 
openlijk verzette tegen de Duitsers. “Bovengronds verzet”, noemde hij 
het zelf. John Dehé kreeg van verschillende kanten hulp bij de recon-
structie van het verhaal.

Soms kwam het verleden naar ons toe. Een boodschappentas vol met 
albums, foto’s en knipsels belandde op de redactietafel en daaruit kon 
door Verena van Baar-de Wit het verhaal van de familie Jak geconstrueerd 
worden. 

De opmaak van deze boeiende Schouwschuit is het werk van Johan de Jong, die zich 
steeds meer ontpopt als een professionele vormgever. Wij wensen u veel leesplezier.
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De sloten om ons bedrijf lagen vol met iepen
Corrie Beemsterboer-Köhne

Al voor de jaartelling werden omgekapte bomen lange tijd in het water gelegd. De 
Chinezen ‘waterden’ hun bouwhout al in het jaar 100 voor Christus. De in het hout 
aanwezige voedingsstoffen worden in het water opgelost, het hout raakt uitgewerkt, 
waardoor de planken en balken die ervan gezaagd worden minder scheuren krijgen 
en recht blijven. Het hout is dan ook minder gevoelig voor schimmels, insecten 
en wormen. Tegenwoordig wordt het hout bijna niet meer gewaterd, het wordt 
gestoomd, dat gaat sneller. 
Van oorsprong staat de Zaanstreek bekend als het houtgebied van Nederland. Sinds 
de 17e eeuw stonden daar de meeste houtzaagmolens, door windkracht aangedre-
ven. De stammen kwamen uit Scandinavië en Duitsland en werden als vlotten over 
het water aangevoerd. Tot in het midden van de 20ste eeuw bleven houtzaagmolens 
actief. Dieselmotoren namen het over. 
De Beemster stond tot nog ver in de 20ste eeuw vol met iepenbomen. Rondom de 
boerderijen, langs de wegen en op de dijken. Het kappen van de iepenbomen, die 
dan 50/60 jaar oud waren, was een mooie bijverdienste voor Bertus Oud en Cor 
Vlug. Ze lieten de bomen tot planken zagen in de Zaanstreek. Maar dat zagen kun-
nen we ook zelf wel, dachten ze. 
Nic Oud, zoon van Bertus Oud, 90 jaar, vertelt zijn herinneringen aan de ontstaans-
geschiedenis van houtzagerij Vlug en Oud aan de Purmerenderweg. 

Nic: “Ik ben geboren in de Beemster op 
31 januari 1932 op het bedrijf aan de Pur-
merenderweg, nummer 24, toen nog in 
de oude school. Ik kom uit een gezin met 
elf kinderen en ik was de middelste. Mijn 
vader Engelbertus (Bertus) Oud is gebo-
ren in 1897 in een houten boerderij aan 
de Middenweg 105, ‘Koningsbergen’. 
Zijn vader was zetboer. Dat had je vroe-
ger. Mijn moeder, Lucia Maria Dekker, is 
geboren in Watergang, later woonde ze 

aan de Nekkerweg. Mijn ouders trouwden 
in 1922 en gingen wonen in een huis aan 
de Rijperweg, hoek Nekkerweg nummer 
121. Daar woonden toen twee grote gezin-
nen in. Mijn vader kende Cor Vlug. Die 
woonde op het Landje in Middenbeem-
ster. Hij was melkboer, en die kocht wel 
eens bomen en liet ze tot planken zagen 
door een houtzaagmolen in Zaandam, ‘in 
’t Veld’. Die molen staat er niet meer. Met 
vrachtwagentjes die voor de veiling reden 
gingen ze naar Purmerend, twee of drie 
stammen lagen er dan op. De bomen gin-
gen met de boot van Van Toor of Couwen-
hoven naar Zaandam. Mijn vader deed dat 
ook. Hij was los boerenwerkman. Waar 
hij het meeste kon verdienen daar werkte 
hij. Schapenscheren, boerenwerk en hij 
kapte bomen. Hij had een houtloodsje bij 
het huis staan. De planken die terugkwa-
men van de molen werden daar opgesla-
gen en verkocht. Mijn vader zei: dat zagen 
van die bomen dat kunnen we zelf wel. 

Cor Vlug en echtgenote voor de melkzaak op het Landje   
    (collectie Cor Roet)
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Hij wist dat de oude school aan de Purme-
renderweg te koop was, maar hij had geen 
geld. En omdat Vlug wel wat centen had, 
hebben ze, met geleend geld van de bank, 
samen die oude school kunnen kopen, 
voor 6000 gulden. 

Mijn vader werd toen de compagnon van 
Vlug en in 1931 werd houtzagerij Vlug en 
Oud opgericht.
Die zagerij moest helemaal opgebouwd 
worden natuurlijk. Van de drie lokalen 

moest een ruimte gemaakt worden want 
er moest een zaagmachine in, een cirkel-
zaag en een lier om de bomen uit de sloot 
te halen en die werden aangedreven door 
een Ruston dieselmotor. 
Ze hadden toen een knecht, Tinus de Geus, 
die was nog maar zestien jaar, maar die 
kon alles en die heeft dat gedaan. Die heeft 
de hele boel verbouwd, hij had het gewoon 
in zijn vingers. Later had hij een eigen tim-
merbedrijf aan de Rijperweg, naast de ijs-
salon, waar nu de ruitersportwinkel zit. 

De werkplaats met de zaagmachine. Vooraan met hoed is Bertus Oud. Rechts achter hem, met sigaret, staat 
Tinus de Geus                (collectie Nic Oud)

Mijn ouders gingen met zes kinderen in 
het huis voor de school wonen en ik werd 
kort daarna geboren. Daarna volgden er 
nog vier. Een groot katholiek gezin. 
Mijn vader was voor het werk en Vlug 
deed de boekhouding. Het totale opper-
vlak van het bedrijf was 50 bij 50 meter. 
Op het erf stond een overkapping voor het 
hout. Dat was het oude tramstation van 

Schermerhorn want de tram stopte ermee. 
Dat hebben ze zelf gesloopt en hier weer 
opgebouwd.
De bomen die werden gezaagd kwamen 
hoofdzakelijk uit de Beemster. Het waren 
iepenbomen, want de boerderijen die 
stonden rondom allemaal vol met iepen. 
Soms een notenboom of kastanje. En die 
moesten op een gegeven moment gekapt 
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worden. Die iepenbomen langs de wegen 
en de dijken waren van de gemeente en 
daar kon je voor inschrijven. Iepenhout is 
gewoon goed hout, hard hout. Het houdt 
goed spijkers en schroeven vast. De 
gezaagde bomen gingen eerst ruim een 
jaar, vaak wel anderhalf jaar het water in. 
De sloten om ons bedrijf lagen vol met 

iepen. De witte spintlaag, net onder de 
schors, was daarna verkleurd, donkerder 
geworden en dat was ook de bedoeling, 
want dan kon je de hele stam gebruiken.
Als de bomen uit de sloot gehaald werden 
werden ze met een lier op een helling, ach-
ter het bedrijf, naar boven getrokken en dan 
viel de bast er af, die zat al los en dan ging 
de stam door de zaagmachine. 
Als lagere schoolkind werden we al inge-
schakeld om mee te werken. Dat gezaagde 
hout moest buiten gedroogd worden en 
dat ging allemaal op latjes. Op de Zaanse 
Schans zie je dat nog. Dat konden wij mooi 
doen. Die latjes moesten precies bovenop 
elkaar liggen anders trokken die planken 
krom. Het was vochtig hout. Mijn vader 
tilde de planken op en dan moesten wij die 
latjes leggen. Daar was ik goed in. Als het 
droog was ging het onder de overkapping. 
We speelden ook op het terrein. We maak-
ten karretjes. De wielen maakten we van 
afgezaagde plakken van de stammetjes, dat 
rolde wel. En op de karretjes stapelden we 

Bomen kappen bij de Eenhoorn              (collectie Cor Roet)

Sloten vol met iepen (foto mw. Bekhof, collectie Cor Roet)
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takken. Soms liepen we over de stammen 
in de sloot en dan zakte je er weleens door. 
Maar het was niet zo diep hoor. Mijn vader 

was een aardige, rustige man en hij was erg 
handig. Mijn moeder had dat grote gezin 
en mijn oudste twee zusters hielpen in huis.  

Het gezin van Bertus Oud en Lucia Dekker Vlnr Nic (met bril), Marie, Arie, Agatha, Jan, vader met op schoot 
Kees en moeder met Ton, en vooraan vlnr: Alie, Ber, Piet, Tini         (collectie Nic Oud)

De planken werden verkocht hier in de 
omgeving. Voor een paar gulden of een 
paar kwartjes. Die bomen kochten ze in 
voor ongeveer een gulden. Dat staat in 
het kasboek dat hij heeft bijgehouden. Het 
leven was toen ook niet duur. De planken 
werden verkocht aan o.a. Elias Doets en 
Liet in de Weeshuissteeg in Purmerend 
voor klompen, kruiwagens en gereed-
schap zoals boeischoppen om de sloten 
uit te baggeren. Ook aan Karhof voor de 
carrosserie van vrachtwagens en Oud, car-
rosseriebouwer in Avenhorn kocht hout.
Een grote afnemer was Godfried in Hoorn, 
een houtdraaierij. Daar maakten ze vooral 
trapleuningen maar ook stoelen en tafels 
en die leverden ze door heel Nederland. 

Oorlogstijd

In de oorlog stond alles stil. We konden 
niks leveren. De sloten lagen vol met 

bomen en er werd niet gezaagd omdat er 
geen dieselolie was. De bomen bleven in 
de sloot liggen, daar verrotten ze niet. Om 
geld te verdienen ging mijn vader scha-
pen scheren en koeien knippen, dat werd 
vroeger gedaan voor ze op stal gingen. 
Voor de oorlog deed mijn vader dat ook. 

In de zomer werd niet gekapt omdat de 
bomen dan in blad staan. Wij gingen 
naar de katholieke school in Purmerend, 

Schapen scheren     (collectie Nic Oud)
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lopend op klompen, want er reed geen 
bus. De grotere kinderen gingen op de 
fiets, en daar kon ook iemand achterop. 
En we hadden een tandem, daar kon je met 
z’n drieën op en die pikten ze in de oorlog 
niet in. In de oorlog moest de school ook 

een poos dicht. We hebben een keer een 
Duitser op het erf gehad, die kwam een 
fiets halen. En toevallig was er een man 
bij ons en die was met de fiets, een contro-
leur van een of andere stichting of zo. Die 
Duitser zat aan die fiets te trekken en die 

Het bedrijf in de oude school, Purmerenderweg 24. Rechtsachter staat een mallejan        (collectie Nic Oud)

De zuidzijde van het pand met de moestuin                  (collectie Nic Oud)
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man trok aan de andere kant, maar hij had 
een vergunning bij zich, een fietsplaatje, 
omdat hij die fiets nodig had. Toen kwam 
die Duitser bij ons binnen, er was koffie, 
en hij zag die foto met al die kinderen en 
hij begon te huilen, want hij had drie jaar 
zijn kinderen niet meer gezien. De tranen 
rolden over zijn wangen. Dat was wat. 
Hij ging zonder fiets weg. We hebben 
ook slapers en onderduikers gehad op de 
zolder van de school. Daar kon je komen 
met een ladder en die trokken ze dan in. 
Mijn twee oudste broers hebben daar ook 
gezeten. We hebben nooit razzia’s gehad. 
Langs de Purmerenderweg was het altijd 
heel druk, alles ging bij ons langs richting 
Hoorn. Duitsers met paard en wagen, hele 
colonnes, auto’s met een generator en heel 
veel lopers die op eten uit waren. 
We hadden een plattebuiskachel en daar 
kookte mijn moeder elke dag gortepap 
en dat werd uitgedeeld. Wij hadden wel 
genoeg te eten. Er was een moestuin, er 
waren kippen en eenden, en we haalden 
melk bij de boeren. En we hadden hout 
genoeg, we maakten met de trekzaag hou-
tjes voor de generator van de auto’s en 
voor de kachel. We hadden een hele voor-
raad, voor familie en kennissen en zo. 
In de oorlog werden de bomen langs de 

wegen en de dijken gestolen voor brand-
hout.
Als kind waren we niet bang. Er gingen 
ook ontzettend veel vliegtuigen over. In 
het laatste jaar stond de Purmerenderweg 
blank, van het Kwadijkerweggetje tot de 
Hobrederweg, wij dus net niet. Met blote 
voeten liepen mensen door het ijskoude 
water om hun schoenen droog te houden. 
Dat heb ik gezien. We hadden eerst prik-
keldraad, later een ketting om de poort, 
omdat er ook gestolen werd. Of mensen 
hadden eten gehad en ze gingen een beetje 
vroeg weg en dan hadden ze het eten van 
de anderen meegenomen. Ik weet ook nog 
dat er twee knapen met een handkar, een 
jaar of negentien waren ze denk ik, en 
die kwamen eten halen, twee dagen later 
kwamen ze terug en toen was er een over-
leden, die lag op die kar. 

Ook na de oorlog was de Purmerenderweg 
altijd heel druk, er was nog geen snelweg. 
Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. 
Veel auto’s te water, dat gebeurde veel 
hoor. Ik heb een keer iemand kunnen red-
den. Er zaten er twee in, de een leefde nog, 
de ander was overleden.
Na de lagere school ben ik naar de katho-
lieke ULO in Purmerend gegaan, die was 

toen net na de oorlog 
geopend. Ik ben maar 
een jaartje of anderhalf 
op die ULO geweest, ik 
had er snel genoeg van. 
Mijn moeder was jarig en 
ik zei, ik ga naar huis toe 
en ik ben niet meer terug-
gegaan. Ik hielp mijn 
vader altijd, ik was de 
enige die daar een beetje 
aardigheid in had. Als 
kind, toen ik een jaar of 
14 was, had ik konijnen. 
Daar deed ik ook wed-
strijden mee. Dat heb ik 
jarenlang gedaan. Nic met een Vlaamse reus       (collectie Nic Oud)
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Ik heb drie jaar bij houtzaagmolen ‘de 
Vriendschap’ in Monnickendam gewerkt, 
aan de Kloosterdijk. Ik heb daar gewerkt 
van mijn 15de tot mijn 18de. In 1961 is de 
molen raakgeslagen door de bliksem en 

verbrand. Mijn tweede broer, Jan, heeft in 
Indonesië gezeten en is ook bij die molen 
gaan werken. Ik had onderhand mijn rij-
bewijs en toen zei mijn vader, kom jij 
maar hier werken. Dat was in 1950. 

Een mallejan           (schilderij van Nic en Co Oud)

(Wikipedia)
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De andere broers zijn van alles gaan doen. 
Ben, had een goeie baan bij Philips, Kees 
zat ook in het hout, bij een grote houtfirma 
in Amsterdam, Ton werd uitvoerder bij 
een bouwbedrijf. Piet is geëmigreerd naar 
Canada. Hij werkte daar als houtkapper. 
We waren met 7 jongens en 4 meiden. 
Kort na de bevrijding is Cor Vlug overle-
den. Zijn vrouw, Pietertje Bijl, heeft nog 
een tijdje deelgenomen in het bedrijf en is 
toen gestopt. Hij had geen opvolger. Hun 
enige zoon Jan was toen al overleden. Ze 
hadden ook nog een dochter. 
Mijn vader ging alleen verder. Toen hij 
64 jaar was is hij gestopt. Hij kon op een 
gegeven moment niet meer, zijn lichaam 
was op door het zware werk. Mijn oud-
ste broer Arie (1923) en ik hebben het 
toen, in 1961, overgenomen. Arie zat op 
kantoor, hij was een echte boekhouder en 
ikzelf hield het meest van buiten zijn, in 
de natuur. Ik was veel aan het bomen kap-
pen. Mijn vader is overleden in 1970.
Na de oorlog is het bedrijf geleidelijk aan 
gegroeid. Vanaf mijn achttiende gingen 
we met de auto overal naar toe om bomen 
te kappen. Met z’n vieren: Cor Hop, 

Dick de Vries, Gerard van der Lei en ik. 
In Noord-Holland, Zeeland en veel in 
Friesland. Voor de nieuwe weg bij Hoorn, 
net over het spoor, dat was de buitenkant 
van Hoorn, moesten alle bomen gekapt 
worden, en daar kon je voor inschrijven. 
Er waren veel kapers op de kust. Maar 
het lukte. Weduwe Jonk, over de sluis in 
Purmerend, haalde de bomen op. Soms 
gebruikten we de mallejan, om bomen uit 
parken of bossen te halen. We hadden een 
grote en een kleine. De iepenbomen rond 
de kerk in Middenbeemster hebben we 
daar ook mee van het erf gehaald. De mal-
lejan is een kar met twee hoge wielen en 
een disselboom, om  boomstammen mee 
te vervoeren. Veel van ons hout ging naar 
het zuiden, naar meubelmakerijen. 

In 1955 ben ik getrouwd met Co Poel uit 
Westbeemster. We woonden eerst drie jaar 
aan het Noorderpad, daarna elf jaar aan de 
Volgerweg, vlak bij de Purmerenderweg. 
Arie woonde met zijn vrouw, Truus Kunst, 
en hun vier kinderen op het bedrijf. Toen 
heeft mijn vader een stolp gekocht, van 
tuinder Hellenberg, Purmerenderweg 29. 

Nic  en Frank Oud, de tweede en derde generatie        (collectie Cor Roet)
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Daar hebben eerst mijn ouders gewoond 
tot mijn vader stierf in 1970 en daarna wij. 
Sinds 1980 wonen we aan de Wilhelmina-
singel 7 in Zuidoostbeemster. 
Wij hebben geen kinderen gekregen, Co 
werkte bij haar familie, ook een groot 
gezin. ‘Wie wat nodig heeft, daar is Co’, 
werd altijd gezegd. En bij zwager en zus 
Velzeboer, kruidenier in de Peperstraat. 
En ook nog in een Singer naaimachine-
winkel in Purmerend. 

De iepenzagerij stopt

Na de oorlog werden er in de Beemster 
veel populieren geplant. Dat was niet het 
beste hout. Door de iepziekte staan er 
zowat geen iepen meer. En als een boom 
ziek was moest ’ie meteen weg. Al die 
bomen langs de wegen en de dijken gin-

gen dood en moesten omgehakt worden. 
Ook het wortelgestel moest eruit en dat 
deden wij. Dat hout kon nog wel goed 
verkocht worden. Toen dat zo’n beetje op 
was werd het een heel ander bedrijf. Vanaf 
1962 maakten we er een houthandel van 
met een breed assortiment. Het hout, 
allerlei soorten, werd voortaan ook kant 
en klaar ingekocht in balken en planken. 
Voor de bouw en voor particulieren. De 
iepenzagerij stopte in 1980.   
Het bedrijf werd hier te klein en in 1981 
gingen we verhuizen naar de stolp op Pur-
merenderweg nummer 29. 
Dat was veel groter, ruim twee hectare. 
Daar werkte ik met elektrische machines, 
zoals een cirkelzaag, een afkortzaag en 
een vandiktebank om ruwhout op dikte 
en breedte te schaven. 
De oude school  is in 2001 weer in oude 

Ger Kloosterhof met de oude Ruston & Hornsby 
dieselmotor                (foto Ger Kloosterhof)
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staat teruggebracht en is nu een woon- en 
kantoorpand. 
Na een moeilijke periode, waarbij het 
bedrijf het bijna niet redde, gaat het nu 
heel goed. Mijn broer Arie is overleden in 
1998. Een paar jaar later ben ik gestopt, 
maar ik kom er nog regelmatig.”

Ger Kloosterhof die jarenlang als auto-
monteur heeft gewerkt weet te vertellen 
dat de Ruston & Hornsby dieselmotor 
na de verhuizing in handen is gekomen 
van Jan Jonk. Met een lik verf heeft de 
motor jarenlang in de showroom van 
Jonk gestaan. Rond 2010 hebben Harry 
Jonk en Ger Kloosterhof de oude diesel-
motor weer aan de praat gekregen voor 
de Beemsterfeesten van 2012. Ook met 
andere festiviteiten wordt de motor gede-
monstreerd.
Het bedrijf is inmiddels in handen van de 

vierde generatie. Frank, de jongste zoon 
van Arie, getrouwd met Elly Glim, nam het 
in de 80er jaren over en hun kinderen Maar-
ten en Ellen staan sinds 2017 aan het roer.
Maarten verzorgt de in- en verkoop van 
tuinhout, bouwhout, meubelhout, vloeren 
en plaatmateriaal.
Ellen doet de administratie, runt de shop 
met doe-het-zelf-artikelen en regelt de 
digitale communicatie. Frank richt zich 
op het gereedmaken en bezorgen van de 
orders. Maarten: “We leveren op maat 
gemaakt hout aan particulieren, van een 
houten lat tot en met complete Douglas 
overkappingen. En we doen zaken met 
zzp’ers, interieurbouwers, meubelma-
kers, scholen, verwerkers van steigerhout 
en soms een grote aannemer.” 
Ellen: “Dat we klein zijn, dat is echt onze 
kracht. Verder telt onze persoonlijke aan-
pak, dat werkt het allerbeste.”

Met dank voor het verhaal van Nic Oud en zijn vrouw Co, Frank en Ellen Oud, Ger Kloosterhof en Cor Roet 

De vierde generatie, Maarten en Ellen Oud, van ‘Houthandel Vlug en Oud’
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Berend Kunst 

In het Betje Wolff Museum hangt in een vergulde lijst een pastelportret van een 
jongen met een hondje. 
Het is Jan Smidt op jonge leeftijd, geboren in 1839, oud gemeentesecretaris van Beem-
ster. In 1874 liet hij een huis bouwen, de huidige woning van ds. Schroevers. Jan Smidt 
was getrouwd met Trijntje Abbring, dochter van schoolmeester Remge Abbring en 
had drie kinderen: Neeltje, Jacob en Jan. In dat huis hing dit portret.
Het portret is gesigneerd en gemaakt in 1840 door Berend Wierts Kunst. Een rondrei-
zende portretschilder. Zo kwam hij ook bij de familie van Jan Smidt, die hem opdracht 
gaf de jongen met het hondje te tekenen. Smidt heeft dat zijn leven lang bewaard. Bij 
de opruiming van dat huis mocht het HGB het portret meenemen. Berend Kunst blijkt 
een beroemde schilder te zijn geworden. We hebben dus een echte ‘Berend Kunst’.

Alie Vis - Best

Berend Kunst werd in 1794 in Nieuwolda 
(Gr.) geboren als zoon van de molenmaker 
Wiert Luytjens Kunst en Jenneke Berents 
Bakker. Opgeleid tot bakker heeft hij al 
bakkend het graan dat zijn vaders molen 
vermaalde gebruikt. Hij trouwt met Auke 
Rooda en ze krijgen acht kinderen. Het 
beroep van bakker heeft hij maar enkele 
jaren uitgeoefend. In 1821 zegde hij het 
bakkersvak vaarwel en verhuisde naar 
de stad Groningen. Daar ontwikkelde hij 

zich als poutraitschilder. Zo gaat hij vele 
jaren op reis door Nederland, Duitsland 
en Scandinavië. Gegevens hierover zijn 
te vinden in een door hem bijgehouden 
werkboekje met register van de vele 
geportretteerden, dat loopt tot 1872. Dili-
gence en trekschuit, reiswagen en beurt-
schip waren de middelen van vervoer. 
Vaak was hij vele maanden van huis en 
keerde hij in de wintertijd, wanneer het 
reizen moeilijk ging, terug naar zijn gezin. 

Berend Kunst (1794 - 1881)                (Wikipedia)

Achterkant van het schilderij. Blauw papier is net zicht-
baar    (foto Johan de Jong)
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Maar door de  opkomst van de fotografie 
krijgt hij steeds minder opdrachten en als 
na 1870 zijn gezichtsvermogen achteruit 
gaat, blijft hij vanaf eind 1872 thuis. Hij 
overlijdt in 1881 te Hoogezand.
Berend heeft zo’n 6000 portretten 
gemaakt en de meeste zijn pastelportret-
ten (crayon). Palet en penseel neemt hij 
zelden ter hand. Hij gebruikt een een-
heidsformaat, ca. 50 x 40 cm., dat zich 
nauwelijks wijzigt.  Op een houten raam-

werk zijn 2 vellen blauw tekenpapier nat 
opgeplakt die na droging strak gespan-
nen zitten.
De portretten tonen een grote eenvormig-
heid en wekken de indruk dat Berend al 
op voorhand de hoofdvormen op papier 
zette en de detaillering aanbracht bij de 
poserende persoon. Bekende personen 
uit de omgeving die hij portretteerde zijn 
o.a. het echtpaar Brantjes uit Purmerend 
en de familie Honig uit Koog a/d Zaan.

Jan Smidt             (foto Johan de Jong)
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Mariënheuvel op Binnenkavel 96
Geschiedenis en toekomst
Johan de Jong

Na de drooglegging van de Beemster vond op 30 juli 1612 op het Slot te Purmerend 
de verloting plaats van de kavels onder al diegenen die zich hadden ingeschreven als 
deelnemers in de droogmaking en al naar verhouding van hun inschrijving kregen ze 
kavels in hun bezit. De broers Hendrick en Dirck van Oss financierden zo’n 30% van 
de droogmaking. Zo kwam ook binnenkavel 96 in hun bezit. Op de tegenoverliggende 
kavels bouwden de broers hun buitenhuizen.
200 jaar lang werd de 20 morgen niet bebouwd maar gebruikt als landbouwgrond. 
Maar daar kwam in 1820 verandering in.

Detail van de kaart va B.F. van Berckenrode

Binnenkavel 96 is in de loop der jaren 
verscheidene keren van eigenaar veran-
derd. En uiteraard ook het adres: nu is dat 
Volgerweg 79.
Dirck van Oss heeft niet lang kunnen 
genieten van zijn eigendommen in de 
Beemster. Hij overleed in 1615. Dirk was 
getrouwd met Margretha van de Piet. Na 
haar overlijden werden twee van haar 
zoons, Dirk en François, eigenaar. Deze 
broers gingen uit elkaar in 1632 en ver-
deelden kavel 96, elk 10 morgen. Door 
vererving kwamen beide halve kavels in 
bezit van verscheidene families o.a. van 
de familie Alewijn in 1802. Frederik Ale-
wijn was dijkgraaf van de Beemster en 
burgemeester van Amsterdam. Na zijn 
overlijden in 1804 kwam de halve kavel 
terecht bij de voogden van ene Jan Brant-
jes. Jan had een zoon Klaas  (1793-1869). 
Hij werd op 14-jarige leeftijd (half)wees 
- zijn vader Jan overleed - waarna zijn 
moeder hertrouwde met Jan Dek. Van 
zijn vader erfde Klaas (enig kind) een 
zeer fors vermogen, bestaande uit o.a. 
negen boerderijen en nog eens ruim een 
halve ton aan contanten en vorderingen. 
Jan Dek heeft mogelijk in 1804 de ene 
helft van binnenkavel 96 gekocht. De 
voogden van de nog minderjarige Klaas 
kochten in 1808 in zijn naam de andere 
helft. In 1820 zou Klaas vervolgens de 

helft van Jan Dek (zoals al gezegd, zijn 
stiefvader) gekocht hebben, waarna ze 
weer - voor ’t eerst sinds 1632 - in één 
hand kwamen en weer 20 morgen oftewel 
17 ha groot. 
Toen Klaas in 1813 gedwongen werd als 
‘Garde d’Honneur’ in dienst van het leger 
van keizer Napoleon te dienen trouwde 
hij met zijn grote liefde Maria (‘Maartje’) 
Stuijt (1794-1873) uit Purmerend. Bei-
den waren rond de twintig jaar oud.
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Maria’s  vader was eigenaar van ‘Vrede-
veld’ in de Beemster, Volgerweg 59.  In 
1814 keerde Klaas gelukkig heelhuids 
terug en tussen 1814 en 1837 werden er 
uit hun huwelijk maar liefst 16 kinderen 
geboren - zelfs voor katholieken in die tijd 

veel.  Niet lang na zijn terugkeer heeft hij 
op deze kavel 96 Mariënheuvel laten bou-
wen, vernoemd naar zijn echtgenote Maria 
(Maartje) Stuijt. 
Mariënheuvel was niet alleen een mooi 
woonhuis, achter de woning werden twee 

schuren gebouwd. En aan de 
twee schuren te zien zal het een 
gemengd bedrijf zijn geweest.
Klaas had ongetwijfeld een 
vrij comfortabel leven als 
grootgrondbezitter, eerst in 
de Beemster en al snel vanuit 
Purmerend. Later stichtte hij 
een houthandel en en bloeiende 
rederij, voornamelijk varend 
op Scandinavië; niet voor niets 
werd hij in 1839 viceconsul 
van Zweden en Noorwegen. 
Daarnaast bekleedde hij 
diverse ambten, onder meer 
als wethouder van Purmerend 
en dijkgraaf van de Beemster. 
Hij werd ook kandidaat gesteld 
voor zowel de Tweede als 

Klaas Brantjes en Maartje Stuijt           RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
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Ca. 1890, het grote gezin van Nicolaas Brantjes en Josephina M.Th. Trufino voor de biljartkamer 
 (collectie fam. Smith)

Eerste Kamer, maar hij bedankte voor die 
eer. Vermoedelijk had hij geen zin om de 
Beemster en Purmerend voor Den Haag te 
verruilen. In 1867 legde Klaas zijn functies 
neer. Rentenieren op Mariënheuvel? Lang 
heeft hij daar niet van kunnen genieten, in 
1869 overleed Klaas Brantjes.
Maria Brantjes-Stuijt stond bekend om haar 
vrijgevigheid en zorg voor de armen. Fei-
telijk hadden vrouwen van haar ‘standing’ 
natuurlijk ook weinig anders te doen dan 
zich te wijden aan goede doelen, aangezien 

zij niet hoefden te werken en over perso-
neel genoeg beschikten voor al het huis-
houdelijk werk. Over haar zou, volgens de 
familieoverlevering, zijn gezegd: “Boven 
het IJ is er geen betere vrouw dan zij.” 
Na haar overlijden vererfde Mariënheu-
vel op de oudste zoon Nicolaas Brantjes 
(1814-1887). Van 1857 tot 1862 bewoon-
de zijn broer Petrus Adrianus Mariën-
heuvel. Hierna komt de familie Trufino 
in beeld. In 1921 komen Petrus en Wil-
lemina Boots op Mariënheuvel te wonen. 

Aan het einde van de 20e 
eeuw werd er niet meer 
geboerd en raakte vooral de 
boerderij in verval. Ook het 
woonhuis werd niet meer 
goed onderhouden 

(collectie fam, Smith)
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Nieuwe eigenaren

John Robin en Kirsten Smith waren al 
geruime tijd op zoek naar een wit gestuukt 
herenhuis met vooral ook land er omheen. 
Kirsten was amazone en bedreef op hoog 
niveau de hippische sport. Haar grote wens 
was de paarden in  een eigen stal te heb-
ben, lekker dicht bij huis. Pogingen om 
binnen een straal van 15 km rond Amster-
dam een huis te vinden dat aan haar eisen 
voldeed liepen steeds op niets uit, totdat 
ze rijdend over de A7 een wit herenhuis 
zagen met een bordje ‘Te Koop’. In eerste 
instantie lag de prijs ook van dit pand ver 
boven hun budget, maar na verloop van 
tijd zakte de prijs dusdanig dat er moge-
lijkheden ontstonden. En bij de eerste 
afspraak met de eigenaren bleek meteen 
dat er veel, heel veel achterstallig onder-
houd was. Maar toch, op het moment dat 
ze Mariënheuvel binnenstapten kregen ze 
allebei het gevoel ‘dit is het’. Dit wordt 
ons droomhuis. De koop was nauwelijks 
beklonken of John Robin ging plannen 
maken. En dat was geen sinecure. 

Tekeningen voor de nodige vergunningen, 
het werd een meerjarig project. In diver-
se (dag)bladen is al verslag gedaan over 
vergunningen en vorderingen. Er moest 
worden begonnen met puin ruimen van 
de ingestorte schuren, liefst 22 containers 
vol. Geen zee te hoog voor dit echtpaar. 
Toen die eerste  klus eenmaal geklaard 
was, kon worden begonnen met renovatie 
en herbouw. Er was ruimte genoeg voor 
een koetshuis/stal voor Kirstens paarden. 
Eigenlijk herhaalde de geschiedenis zich 
na 200 jaar: een jong echtpaar dat een plek 
vond waar ze samen konden genieten.

Precies symmetrisch is aan de andere kant 
op het terrein een kantoor met een ont-
vangstruimte met een bar en open haard 
en een bioscoopzaal gebouwd. Zo rond-
kijkend over het erf krijg je het idee dat 
het bijna klaar is. Alleen de tuin nog wat 
verfraaien. De poort is hersteld, en is een 
visitekaartje geworden. Het ontwerp van 
de leeuwen is, evenals het logo bij de titel 
op pag. 14 door John Robin zelf gemaakt. 
Klaar? Nee!

(foto Johan de Jong)
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Laatste fase

Het balkon boven de voordeur komt terug. Op 
oude  foto’s is een serre annex biljartkamer te 
zien. Deze komt niet terug, wel de luiken bij 
de ramen en het balkon boven de voordeur. 
Verder is op de ontwerptekening van John 
Robin te zien hoe er twee zijvleugels 

Ontwerp in perpectief                          (collectie fam. Smith)

gebouwd gaan worden. In het NHD hebt 
u kunnen lezen dat na enige strubbelingen 
met de provincie de vergunningen volledig 
rond zijn. De eerste voorbereidingen zijn 
intussen al in gang gezet. 
Mariënheuvel wordt weer een lusthof met 
de symmetrie die zo kenmerkend was voor 
de renaissance periode.

Bewoners van Mariënheuvel
1920 Nicolaas Brantjes (1793 - 1869) en Maartje Stuijt (1794 -1873)
1869 Maartje Stuijt 
1873 Nicolaas Brantjes (1814 - 1887) en Josephine Martha Theresia Truffino (1812 - 1894)
1898 Willem Smit (1820 - 1907) en Josephina Brantjes (1841 - 1923) 
1921 Petrus Boots en Willemina Kramer 
1968 Petrus Maria Boots en Antonia R.K. Kager
2005 John Robin Smith en Kirsten Winkels

Met dank aan:
John Robin Smith, Theo Molenaar (HGB), Olivier Mertens (nazaat Klaas Brantjes) ARTMORIAL, Den Haag, 
Michelle Knook-Boots
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Verpakkingsmateriaal
Jan Bakker

In het Agrarisch Museum Westerhem 
staan verdeeld over de hele  de stolp een 
aantal verpakkingsmaterialen voor land- 
en tuinbouw. In de dars staan aardappel-
zakken op de bascule, op de tuinbouwzol-
der een paar houten kisten en wat klein-
fruit-doosjes om fruit in te verpakken. 
En  aan deze verschillen van materialen 
waarin de producten worden vervoerd 
en verhandeld wordt wat meer aandacht 
besteed.

Aan het eind van de twintigste eeuw is 
het overgrote deel van het voedingsmid-
delenpakket verpakt te koop. Verpakking 
vergemakkelijkt het vervoeren van voe-
dingsmiddelen en het presenteren ervan. 
Rond 1890 waren verpakte voedingsmid-
delen eerder een uitzondering dan regel. 
Marktkooplieden en kruideniers wogen 
hun producten los af en deden deze ver-
volgens in door klanten meegebrachte 
kannen en tassen.
Verpakking speelde vooral een rol bij het 
vervoer van producten op productieplaat-
sen zoals tuinderijen, boomgaarden enz. 
naar markten en andere verkoopplaatsen.                               
De hiervoor gebruikte verpakkingsmid-
delen waren jutezakken, vaten, tenen 
manden, houten kisten en aardewerk. 

Om tuinbouwproducten bij de eindge-
bruiker te krijgen werden en worden 
nog verschillende verpakkingsmiddelen 
gebruikt.
Een rondje door de fustloods op de veiling 
rond 1960 liet een scala aan fusten zien. 
Het gebruik van fusten is inmiddels dras-
tisch veranderd. Houten kisten waren toen 
het gebruikte fust. De z.g. A-kist (60 bij 40 
cm) was in gebruik bij de meeste produc-
ten. Denk b.v. aan aardappels, rode bieten, 
uien en bonen maar ook appels en peren 
(dan met beschermend papier in de kist). 
De boerenkool was een uitzondering, dit 
product werd aangevoerd in kratten.
Ook de kleinere kisten waren van hout zoals 
de ondiepe kist de z.g. potenbak voor o.a. 
meloenen die in deze, met houtwol bekle-
de, kist werden gelegd. Ook bloemkool 
ging in de potenbak. Het aantal bloemko-
len of meloenen in een kist werd door de 
grootte van het product bepaald b.v. zes 
bloemkolen of zeven meloenen per kist.                                                                                                                                           
Kleinere kistjes werden gebruikt voor klein 
fruit en druiven.  De druiven lagen in hout-
wol in de kist, het andere fruit zoals aard-
beien, bessen en bramen werden verpakt in 
papieren doosjes. De eerste doosjes wer-
den door de teler op het bedrijf zelf gevou-
wen. Later werden de doosjes fabrieksma-
tig geplakt of vervaardigd van papierpulp. Een koolkrat 
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Er waren dozen voor 150 gram, 200 gram, 
250 gram en 500 gram fruit.

Langzamerhand heeft in de groenten- en 
fruitsector de kunststofverpakking zijn 
intrede gedaan. De groentebakken zijn 
lichter en beter schoon te houden dan hun 
houten voorgangers. Ook zijn ze onder 
alle omstandigheden gelijk van gewicht en 
dat vergemakkelijkt het afwegen, de tarra 
is dan immers altijd gelijk. Ook de kleine 
doosjes zijn nu meestal van plastic met 
of zonder deksel. De handzame kratten 

en kistjes zijn anno 2022 bijna allemaal 
van kunststof. Sommige veilingen en 
handelaren voeren nog wel appels aan 
in houten kratjes. Deze zijn vaak voor 
eenmalig gebruik. De fruittelers oogsten 
en bewaren hun oogst van appels en peren 
meestal in lage half-kuub kisten van hout.  
Zonder volledig te willen zijn heb ik 
geprobeerd u een kijkje in de fustwereld 
van de land- en tuinbouw te geven.

Een kist voor appels. Een lik verf werd na de fusie van 
de veiling op de overgebleven kisten aangebracht, dan 
was die kist niet meer verhandelbaar. 
BPO: Beemster Purmerend en omstreken, maar in de 
volksmond: ‘Purmerend en een beetje omstreken’

Vlnr: eenmalig fust, potenbak, A-kist en koolkrat      (foto's Johan de Jong)

Schouwschuit november 2022.indd   20 25-11-2022   14:27:33



20 21

Vechten voor vrede
John Dehé

Enige tijd terug ontving de redactie van De Nieuwe Schouwschuit een dun boekje 
met een opmerkelijke inhoud. De auteur was J. Hooijberg, de titel Vrij in Boeien, het 
verscheen kort na de oorlog. De schrijver verzet zich in dat boekje tegen de Duitse 
bezetter en doet dat zo openlijk dat het wel tot problemen moest leiden. Die kwamen 
er dan ook. In dit artikel schetsen we de inhoud van het boekje en doen we verslag 
van onze zoektocht naar de schrijver ervan. Jan Hooijberg, geboren in Middelie, 
overleden in Purmerend, begraven in de Beemster.

Hij beschrijft in Vrij in Boeien hoe hij van-
uit de Beemster in de Tweede Wereldoor-
log kritische kanttekeningen plaatste bij 
Duitse maatregelen, door ‘Open Brieven’ 

te sturen aan Seyss-Inquart, de Rijkscom-
missaris voor bezet Nederland. Hij zocht 
en vond de confrontatie.

Eerste fragment van de brief
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Bovengronds verzet 

De Open Brief werd door hemzelf en 
anderen vermenigvuldigd en verspreid 
en hoewel Hooijberg erop rekende dat 
de brief tot zijn arrestatie zou leiden (hij 
vermeldde zijn adres onder de brief), 
gebeurde dat niet. Hij schrijft: “Ik wilde 
de strijd tegen de militaire overheid open-
lijk voeren zonder enige reserve, dus niet 
– om een hedendaagse term te gebruiken 
– ondergronds, doch bovengronds.” Het 
pamflet werd in de Zaanstreek, maar 
ook in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en 
Apeldoorn in grote hoeveelheden ver-
spreid. Hij ontdekte dat de Duitse autori-
teiten wel informatie over hem begonnen 

in te winnen, maar daar bleef het voor-
lopig bij. Enkele weken later (“Kerst-
mis 1941”) besloot hij een tweede Open 
Brief aan Seyss-Inquart te schrijven, 
naar aanleiding van enige uitspraken van 
de Rijkscommissaris die hij in de krant 
had gelezen. Deze had gesteld dat de 
vrede in Europa slechts bereikt kon wor-
den “door de scherpte van het zwaard”. 
Hooijberg: “Meent gij werkelijk een 
nieuw Europa te kunnen opbouwen op 
verbrijzelde schedels en doorboorde 
lichamen? Gelooft gij inderdaad dat een 
nieuwe orde gegrondvest kan worden 
door moordend metaal?”

Tweede  fragment van de brief
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Deze brief werd eveneens op grote 
schaal verspreid, Seyss-Inquart kreeg 
ook een exemplaar, en na enkele weken 
kreeg Hooijberg inderdaad politiebe-
zoek. Hij werd gearresteerd en via het 
politiebureau op de Purmerendse Kaas-
markt naar het Huis van Bewaring in 
Amsterdam gebracht. Daar verbleef 
hij enkele weken, waarna hij eind juli 
1942 in Utrecht voor het Duitse Landes-
gericht moest verschijnen. Het gebouw 
kende hij nog, hij had er als principieel 
dienstweigeraar een tijdje verbleven. 
De Duitse rechtbank zag in hem “een 
mens van dat type, dat het gevaarlijk-
ste is voor het heil van de staat” en 
veroordeelde hem tot één jaar en drie 
maanden gevangenisstraf met aftrek 
van preventieve hechtenis. In Duitsland 
werd hij bij Hattingen in een werkkamp 
geplaatst en nadat hij bij het werk een 
beenwond had opgelopen kreeg hij 
een cel in de gevangenis van Bochum, 
“de centrale gevangenis van het oude 
koninkrijk Pruisen”. Enkele weken 
voor zijn ontslag werd Bochum op 13 

juni zwaar gebombardeerd. Ook de 
gevangenis werd enkele keren getrof-
fen. Er vielen doden en gewonden, maar 
Hooijberg bleef ongedeerd. Op 30 juni 
1943 mocht hij de gevangenis verlaten 
en door de puinhopen zijn weg zoeken 
naar het station. Vandaar kon hij met de 
trein naar Amsterdam. Veertien dagen 
later ontving hij tot zijn verbazing een 
rekening van ruim vijfhonderd gulden. 
“Ik moest dus blijkbaar ‘kostgeld’ beta-
len.” Op de achterzijde van de enveloppe 
stond de naam van de Rijkscommissaris 
afgedrukt en Hooijberg besloot hem een 
persoonlijke brief te schrijven, vanuit 
zijn nieuwe verblijf, de Purmerender 
‘Rusthoeve’. Hij memoreerde daarin de 
voorgeschiedenis en de reden van zijn 
veroordeling: “Verspreiden en opstellen 
van Duitsvijandige geschriften.” Daar 
klopte volgens hem niets van.

Aan het verzoek binnen twee weken 
een bedrag van f 507,08 te betalen voor 
zijn verblijfkosten in Duitsland zou 
hij niet voldoen, “om de eenvoudige 

Kerstmis 1941
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Brief aan Seyss Inquart

reden, dat ik niet over zulk een som 
gelds beschik.” De in de brief aange-
kondigde dwangmaatregelen zou hij 
ondergaan. “Nieuwe moeiten en smar-
ten, althans uiterlijk gezien, bedreigen 
mij dus. Welnu, het enige, dat ik met 
het oog hierop tot u te zeggen heb, is: 
beproef mij uit welke geest ik ben.” 
Maar de Duitse overheid reageerde 
niet en aanvaardde kennelijk zijn wei-
gering. Daarop besloot hij nog één keer 
van zich te laten horen. In december 
1943 stelde hij een kerstboodschap op, 
(“Manifest”) speciaal gericht aan “de 
soldaten”. Hij ging ermee naar Amster-
dam en bevestigde zijn boodschap op 
de deur van de Nieuwe Kerk. Hij riep 
de soldaten onder meer op zichzelf te 
zijn en niet langer medeplichtig te zijn 
“aan dat verfoeilijke oorlogsbedrijf, 
aan die afschuwelijke moordpartijen; 
ontworstelt u aan de klauwen van dat 
afzichtelijke monster: het militarisme. 
Treedt uit het duister in het licht en laat 
uw levenshouding een keerpunt zijn in 
de geschiedenis der mensheid.” Een 
Duitse reactie bleef uit.

Wie was Jan Hooijberg? 

Jan Hooijberg, datering onbekend

Jan Hooijberg was de zoon van Klaas 
Hooijberg (geboren in de Beemster, 
31/7/1861) en Geertje Willig (Ouden-
dijk, 18/6/1859). Zij trouwden in 1881 in 
Oudendijk, woonden eerst in Middelie en 
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vanaf 1914 aan de Volgerweg. Adresaan-
duiding V81b; later V93. Tegenwoordig is 
dat Volgerweg 90. Het huis werd in 1920 
in opdracht van Klaas Hooijberg gebouwd.
   Er waren drie kinderen: Cornelis 
(24/1/1882), Cornelisje (2/3/1888) en Jan 
(8/12/1890). Alle drie zijn in Middelie gebo-
ren. Jan vertrok in 1921 voor korte tijd naar 
Doetinchem, woonde daarna in Amsterdam, 
Grootegast, Zelhem en de Beemster. 

Jan had veel belangstelling voor theologie 
en had graag willen studeren voor predi-
kant, maar dat liep anders. Hij weigerde 
om principiële redenen in militaire dienst 
te gaan en dat leverde hem een gevange-
nisstraf op. Hij verwijst daarnaar in Vrij in 
Boeien.  Het schijnt dat door die straf zijn 
studie aan de universiteit onmogelijk was 
geworden. Wel heeft hij op verschillende 
scholen les gegeven in de Nederlandse 
taal. De verhuizingen hebben vermoede-
lijk te maken met dat werk. Hij is nooit 
getrouwd geweest. 

Vader Klaas overleed op 10/6/1924 in 
de Beemster, het huis werd te koop aan-
geboden. 

Maar de verkoop ging niet door en de 
weduwe Geertje Hooijberg-Willig bleef 
hier wonen, op nummer 93. Het huis is 
nog lang in de familie gebleven.
Vanaf 1926 woonde Jan vermoedelijk bij 
zijn moeder in en ook na haar dood op 4 
februari 1941 bleef hij nog een tijdje aan 
de Volgerweg wonen. Volgerweg 93 is het 
adres dat hij in zijn Open Brieven in 1941 
vermeldt. 
Al tijdens de oorlog, vermoedelijk in 
1942, moet Jan Hooijberg naar de Pur-
merendse Rusthoeve verhuisd zijn. Hij 
was nog maar 51 of 52 jaar oud en was 
daarmee een van de jongste bewoners. 
Klaas Kwadijk, jarenlang directeur van 
de Rusthoeve, schrijft over hem: “Hij 
was een intelligente en belezen man van 
boerenafkomst, die niet goed in staat was 
voor zichzelf te zorgen.”

Blijvend op de barricaden 

Ook na de oorlog wist Hooijberg af en 
toe de krant te halen, met ingezonden 
brieven en verslagen van door hem ver-
zorgde lezingen.
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Hij bleef actief in het schrijven en ver-
spreiden van ‘vredesbrieven’, die hij ook 
aan staatshoofden over de hele wereld 
verzond. In de laatste jaren van zijn leven 
richtte hij zich vooral op de president van 
de Verenigde Staten, waarbij hij van leer 
trok tegen de oorlog in Vietnam. 
In oktober 1960 verscheen in de Nieuwe 
Noordhollandse Courant een uitgebreid 
stuk over Jan Hooijberg, van de hand van 
Jan Schagen. Hij beschrijft in wat hoog-
dravende zinnen de actie bij de Nieuwe 
Kerk en de antimilitaristische levenshou-
ding van Hooijberg. 

Jan Hooijberg, ca 1960

Hij bezocht hem ook in de Rusthoeve. 
“Het uurwerk van zijn geheugen loopt 
precies. De namen en exacte data komen 
zonder nadenken ter tafel als correct 
geleerde jaartallen. In zijn sobere kamer 
in de noord-westvleugel van de Rust-
hoeve te Purmerend, vertelt hij achter 
een schans van boekwerken. Het enige 
groen is een armetierige vetplant. Een 

schoteltje dient voor mij als asbak. Hij 
rookt en drinkt niet. Zijn dagindeling is 
scherp. Hij staat op gelijk met de zon. 
In de morgen studeert hij. Om half tien 
begint de dagelijkse wandeling vol met 
groeten aan bekenden en onbekenden. 
Wandelstok en de ietwat zwierige hoed 
zijn vaste attributen. (…) Zijn woor-
den zijn zorgvuldig gekozen. Soms met 
afect-accent in het einde van de volzin 
alsof hij tegen een groter gehoor spreekt 
dan mijn enkelvoudig persoontje.” Op 
zijn brieven en pamfletten kreeg Hooij-
berg nooit antwoord. Hij schreef nog een 
Open Brief aan de Hervormde Synode 
die in een herderlijk schrijven naar zijn 
idee het militarisme verdedigt. 
Schagen: “Geen antwoord. Hij treedt 
uit de kerk. Dat was zijn laatste demon-
stratieve daad. (…) Nog enkele weken 
en dan is Hooijberg een man van zeven-
tig. Hij heeft geleefd volgens zijn eigen 
geloof, wat vreemd in de gereguleerde 
maatschappij. Hij heeft zijn denkbeeld 
geen ogenblik verlaten. Zijn werken is 
echt, met daden heeft hij zichzelf bewe-
zen. De moed, zijn leven hieraan te offe-
ren was evenredig. Wat het precies in het 
diepst van zijn binnenste heeft beroerd 
zal een raadsel blijven. Een raadsel waar 
toch respect voor getoond kan worden.” 
Jan Hooijberg overleed op 27 juli 1968 
in het Stadsziekenhuis van Purmerend. 
Hij is in Middenbeemster begraven, in 
het graf waarin ook zijn ouders rusten. 
   Hij was een opmerkelijke man. Veel 
Purmerenders vonden hem een wat won-
derlijke figuur. Hij groette iedereen die 
hij tegenkwam zo hartelijk mogelijk. 
Maar verwondering en bewondering lig-
gen soms dicht bij elkaar. Klaas Kwadijk 
herinnert zich:  “Op zijn wandelingen in 
de omgeving van De Rusthoeve werd hij 
nog jarenlang regelmatig benaderd door 
mensen die hem bewonderden en met 
hem spraken over de politieke situatie, in 
de naoorlogse jaren vooral over de kern-
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wapenwedloop en de gevaren daarvan.” 
Het verhaal ging rond dat hij schatrijk 
was, maar het tegendeel was waar. Jan 
Schagen: “Hij bezat niets en het weini-

ge dat hij had, gaf hij voor zijn idealen, 
maar wellicht juist daarom was hij veel 
en veel rijker dan de velen, die rondom 
hem leefden.”

Geraadpleegd:

Vrij in Boeien verscheen in boekvorm en is ook terug te vinden bij Delpher. 
Zoeksleutel: Hooijbergboeien. https://geheugen.delpher.nl/en/geheugen/view/vrij-boeienhooijberg?facets%5Bc
ollectionStringEN%5D%5B%5D=Printed+Propaganda+WW+II&coll=ngvn&maxp erpage=4&page=1&identi
fier=EVDO02%3ANIOD05_2352

-  Rudolf de Jong, ‘Neen zonder geweld- De brieven van Jan Hooijberg aan Seyss-Inquart’. De As. Anarchistisch 
tijdschrift, 3e jaargang, najaar 2018, p. 42-45. De hier vermelde familiegegevens zijn niet correct. Er wordt in 
dit artikel ten onrechte een link gelegd met een naamgenoot, in Middelie geboren op 4/6/1882. 

-  Klaas Kwadijk en Remco van Rijn, De geschiedenis van de Rusthoeve-toekomst 1936-2011. Jubileumuitgave 
2011, p. 60-63.

- ‘Het wijsgerige marxisme’, NNC 23/3/1949 
- Jan Schagen, ‘J. Hooyberg stelde geest tegenover bruut oorlogsgeweld’, NNC 5/10/1960 
- ‘J. Hooijberg, Vechter voor vrede overleden’, NNC 31/7/1968 
  Waterlands Archief- Gezinskaart Bevolkingsregister Beemster 1911-1939, p. 1755 
  Waterlands Archief- Inschrijving Bevolkingsregister Middelie 1900-1920, p. 177 

Met dank aan Rob Teunissen (Bureau voor Historisch Onderzoek regio Waterland) voor zijn hulp bij het achter-
halen van de persoonsgegevens. Ook Jan de Groot was zeer behulpzaam bij het familieonderzoek.

Omslag Vrij in boeienHet graf van Klaas Hooijberg en Geertje Willig op de 
algemene begraafplaats in Middenbeemster (B36). 
Ook Jan ligt in dit graf, maar is niet vermeld op de steen
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Metamorfose van de Beemster bestrating
V.S.E. Falger

Het stukje over het nieuwe wegdek ter hoogte van de kruising Middenweg – Rijper-
weg in de juli-aflevering van ons verenigingsblad heeft verschillende aardige reacties 
opgeleverd. Die geven niet alleen antwoord op de vraag wanneer ongeveer de asfalte-
ring van beide wegen heeft plaatsgevonden, maar leveren ook herinneringen op uit de 
eerste hand van bewoners die zich de klinkerbestrating nog goed konden herinneren.

De eerste herinnering kwam van Lies 
van Geene die opgroeide aan de Mid-
denweg 129 ter hoogte van de benzine-
pomp, tegenover boerderij ‘De Groene 
Poort’. Zij liet een foto zien waarop 
haar broer Kees op een zomerse dag 
een kleine geitenkar begeleidt met de 

kleine Lies als passagier. De bestrating 
– want daar ging het om – is duide-
lijk van klinkers. In haar herinnering 
kwam het asfalt ergens in de jaren ’60 
van de vorige eeuw. Die periode werd 
ook genoemd door bewoners die iets 
noordelijker huisden. 

Mart Stolp (*1947) herinnert zich dat 
de firma Woestenburg in 1969 de Mid-
denweg opnieuw bestraatte, dus de 
oude stenen werden toen hergebruikt. 
In het midden van de weg werd in de 
lengte-as een stenen ‘lint’ gelegd. Met 
haaks daarop de stenen op iedere weg-
helft. Wanneer de Middenweg werd 

geasfalteerd bleef nog onbeantwoord. 
Stolp herinnerde zich wel nog goed dat 
de Hobrederweg in de vroege jaren ’50 
was ingericht als paardenpadje.
En natuurlijk had ook Cor Roet zijn her-
inneringen paraat. Hij woonde met zijn 
familie op de hoek van de Middenweg 
– Hobrederweg. 

(foto Lies van Geene, Middenbeemster)
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Volgens hem werd de Middenweg 
in 1965 herbestraat met de oude ste-
nen. Om de 50 meter werd een voeg 
asfalt aangebracht die voor opvang 
van uitzetting moest dienen, maar die 
resulteerde in bobbels in de weg. Die 
voegen werden uitgefreesd en direct 
daarna kwam de asfaltering van de 
hele Middenweg aan de beurt. Hoe 
vaak, en wanneer, die opnieuw werd 
geasfalteerd weten we nog niet.
Cor Roet vertelde ook, dat rond 
1850 de eerste bestrating met klin-
kers plaatsvond op de Oostdijk, de 
toen kortste weg van Purmerend naar 
Hoorn. Pas daarna werd de Purmeren-
derweg bestraat. Het krantenbericht 
waarop hij zijn mededeling baseerde 
zou hij proberen terug te vinden. In 
het vorige stuk over de Middenweg 

meldden we dat in 1850 inderdaad 
de Midden- en Rijperweg werden 
bestraat maar over de Oostdijk werd 
niet gerept.
Tot slot een mooi geïllustreerde reac-
tie van Ger Ernsting. Hij stuurde een 
bijna kunstzinnige foto van een paar-
denpadje in de polder. Theo Mole-
naar wist te achterhalen waar de foto 
is genomen: op het zuidelijkste stukje 
Nekkerweg kijkend in zuidelijke rich-
ting. De linker kist met ‘Beemster’ 
erop is al overtuigend, maar het hek-
werk rechts op de foto kon hij deter-
mineren als het huidige nummer 73. 
Dit zijn enkele van de fruitbomen die 
Wouter Sluis aan de Nekkerweg heeft 
laten planten en waarvan er noorder-
lijker nog enkele over zijn. Datering 
foto: vermoedelijk jaren ’30.

Paardenpad Nekkerweg net ten zuiden van de Zuiderweg, kijkrichting naar de Zuiddijk. Opname rond 1930 
(foto Waterlands Archief, Purmerend)
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Misschien zijn dit aanzetten om een keer de historische ontwikkeling van de 
openbare wegen in de Beemster grondig in een artikel weer te geven –  voor zover 
het hoofdstuk ‘Op weg in de Beemster’ door John Dehé in 400 jaar Beemster 
1612-2012 daar nog ruimte voor heeft gelaten.

De afbeelding is een tamelijk onbekende kaart die berust bij het Waterlands Archief en die zeer gedetailleerd de 
toestand van de Beemster wegen in 1914 weergeeft    (Waterlands Archief, Purmerend)
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Genealogisch verrassingspakket over de 
Beemster familie Jak

Verena van Baar-de Wit

Het HGB houdt na de (voorlopige?) beëindiging van de coronacrisis begin dit jaar 
weer een maandelijkse inloop op de eerste zaterdagochtend van de maand. Hoe-
wel niet druk, is er toch altijd wat te beleven. Zo kregen wij van de heer Mulder 
uit Ursem een grote boodschappentas vol met albums met foto’s, rouwannonces, 
doodsprentjes en geprinte papieren over verschillende Noordhollandse families. Ja, 
niemand in de familie had er interesse in en anders zou het maar bij het oud papier 
gaan. Of wij het wilden hebben. Wij namen het graag aan.
Op de vraag wie er belangstelling had om deze wirwar te ordenen en te kijken of er 
iets Beemsters tussen zat, stak ik mijn vinger op. Eén familie had duidelijke Beem-
ster relaties, de familie Jak uit Westbeemster. En na wat uitzoekwerk zat er zelfs 
een verhaal in!

Jan Jak en echtgenote Geertje Ruijter    (afbeelding naar kopieën in de collectie-Mulder, HGB)

We beginnen bij Johannes (Jan) Jak, geboren 27 sept. 1842 in Knollendam. Hij trouwde 
op 6 febr. 1871 in Assendelft met Geertje Ruijter, geboren op 15 maart 1846 te Jisp. 
Beiden overleden in de Beemster, Jan op 3 sept. 1903 en Geertje op 12 juli 1912. 
Zij kregen drie kinderen:
(1)   Antonia (⁎ 14 maart 1872 in Jisp, † 14 okt. 1935 in Alkmaar)
(2)   Margaretha (Grietje) (⁎ 25 sept. 1875, † 1 nov. 1920 in Purmerend)
(3)   Gerardus (Gerard) (⁎ 13 maart 1885 in Beemster, † 8 aug. 1931 in Purmerend).
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In de papieren is opgetekend dat Jans schoondochter Maria Anna Smit ooit vertelde dat 
hij de ‘schrik in het been’ had opgelopen (wat dit precies is geweest kon ik niet achter-
halen). Hierdoor moest zijn been worden afgezet. Het afzagen van dit been geschiedde 
op de tafel in  de huiskamer bij volle bewustzijn. 
Het been is daarna begraven op het kerkhof in Westbeemster. Men zei toen: “Op het 
kerkhof legt die en die en Groot en Jan Jak z’n poot.”
Hij verdiende als invalide de kost als stoelenmatter en hij heeft onder andere op de 
Jisperweg gewoond.

16e-eeuwse gravure van een amputatie

De jongste zoon Gerard vertrok in 1897 uit de Beemster naar Zundert, waarschijnlijk 
om een priesteropleiding te volgen. Zonder succes, want twee jaar later liet hij zich 
weer in de Beemster inschrijven. Een jaar later verhuisde hij naar Amsterdam maar 
keerde kort nadien weer terug naar de polder. Op 24 januari 1905 verhuisde hij naar 
Purmerend waar hij als schoenmaker werd ingeschreven. Hier trouwde hij op 7 april 
1910 met de eerder genoemde Maria Anna Smit. Gerard werd niet oud: 46 jaar.
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Gerard Jak en echtgenote Maria Anna Smit, getekend rond 1931 
(afbeeldingen naar een kopie in de collectie-Mulder, HGB)

De zes kinderen uit dit huwelijk werden echter allen aan de Jisperweg in de Beemster 
geboren. Twee van hen lieten extra sporen na in de familiepapieren die wij uit Ursem 
kregen: Toos (1915-1986) en Jan, de jongste van het stel (1926-2000).

Weduwe Maria Anna Jak-Smit te midden van haar kinderen, v.l.n.r. Jan, Nel, Dorus, Toos, Geer en Gre 
(naar de originele foto in de collectie-Mulder, HGB)

Schouwschuit november 2022.indd   33 25-11-2022   14:27:40



34 35

Van Jan weten we dat hij in de bankwereld terecht kwam en onder andere kassier was 
bij de vestiging van de toenmalige Boerenleenbank aan de Zuiderweg in Zuidoost-
beemster. Dat was het huis waar nu Aafje en Johan de Jong wonen. Jan Jak maakte 
carrière en eindigde als directeur van de Rabobank in Groesbeek-Millingen aan de 
Rijn. Hij overleed op 76-jarige leeftijd in Groesbeek waar hij jarenlang secretaris-
penningmeester was van de Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Huidig huis Zuiderweg 176 rond 1900. Het was toen al een filiaal van de Boerenleenbank. De kassier hield 
kantoor achter de beide linker ramen            (foto collectie fam. De Jong)

In 1972 schreef C.H. van der Oord uit 
Middenbeemster onder de titel ‘De 
Beemster in vroeger dagen’ zijn herin-
neringen op aan zijn jeugd in Westbeem-
ster. Daarin kwam de anekdote voor over 
schoenmaker Gerard Jak die aan de Jis-
perweg woonde en die op een avond niet 
meer terugkwam van een ronde gerepa-
reerde schoenen wegbrengen. Niet lang 
na deze publicatie in de Nieuwe Noord-
hollandse Courant schreef dochter Toos 
een lange brief hoe de vork aan de steel 
had gezeten. Een mooi verhaal, vond Van 
der Oord, die het in de NNC van 12 januari 
1972 publiceerde onder de titel ‘Het ware 
verhaal van de Beemster schoenmaker die 
weg was, verteld door zijn dochter’. Dit 

pareltje uit de collectie papieren van de 
heer Mulder willen we u niet onthouden.

“Het vroor dat het kraakte, anno 1929. 
Alle sloten in heel de Beemster waren 
dicht. Er werd naar hartenlust van ijs-
pret genoten. Banen, zoals die er nu zijn, 
waren er nog niet. Banen maakte de jeugd 
zelf. Ook de oudere schaatsliefhebbers 
zag je dan komen. Wij schaatsten rond-
jes. Opgebonden werd op de ‘wal’ bij de 
familie Velzeboer. De wal was een over-
dekte boenstoep, waar het melkgereed-
schap werd schoon geboend. Dan gingen 
we de sloot op, langs de tocht naar de 
Hobreder wegsloot en kwamen weer op 
de Jisperwegsloot terecht.
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Waar is vader?

“Het was eind januari of begin februari op 
een vrijdagavond. Vader Gerrit (Gerard) Jak 
was ’s middags de gerepareerde schoenen 
aan het wegbrengen. Hij had vluchtig tegen 
zijn vrouw gezegd dat hij o.a. naar de fami-
lies Schagen en Van Diepen moest. Gerie, de 
oudste dochter kwam thuis van de pastorie 
waar zij noodhulp was. Haar eerste vraag 
was “Waar is vader?”
“Schoenen wegbrengen,” zei moeder. En 
Gerie weer: “Wat is vader dan laat. Er is toch 
repetitie van het zangkoor (dat was iets wat 
nooit werd overgeslagen). Ik ga eens kijken 
bij Tante Teuntje.” Tante Teuntje was Antho-
nia Jak, de oudste zuster van vader. Hij bleek 
er niet te wezen en hij had nog een boodschap 
moeten doorgeven aan Jan Zomerdijk.
Meteen werd het ergste gevreesd en Gerie 
ging met ome Jan Otte de Beemster door, 
langs de adressen die vader genoemd had. 
Overal hoorden ze dat hij er wel was geweest, 
maar al weer weg was. Hij bleef onvindbaar.

Kaars branden

“Teruggekomen ging Gerie naar de pastorie en 
stak daar een kaars aan bij het beeld van het 
Heilig Hart. Ook ging ze naar café Van Etten 
om de politie te bellen. In het café repeteerde 
het zangkoor. Men vroeg daar meteen waar 
vader Jak bleef. Gerie vertelde het hele verhaal.
Vier koorzangers gingen met Piet van Etten 
(die was toen de koster) op zoek naar Gerrit 
Jak. Dat gebeurde met de auto van pastoor. 
Twee man liepen voor de auto uit; één aan 
elke kant van de weg. De koplampen deden 
goed dienst voor de verlichting. Ook ging 
men in Purmerend kijken of hij misschien bij 
opa en opoe Smit was, en bij Arie Pontman 
(getrouwd geweest met Grietje Jak). Even-
wel zonder resultaat.

In nachtpon

“Aan de Jisperweg in het lange huis was het 

een drukte van jewelste. Buurvrouw Mans-
handen kwam, met haar mantel over haar 
nachtpon, en vroeg angstig: “Had hij soms 
geld bij zich?” Ook de familie Braak was er. 
Gerie lag ondertussen op haar knieën voor 
een stoel en zei: “Bidden jullie nu toch.” 
Broer Dorus ging rechtop zitten in de kooi 
(een ingebouwd bed met deuren er voor, en 
verdeeld in een boven- en benedenbed) en 
vroeg aan moeder: “Als vader vannacht om 
drie uur nog niet thuis is, mag ik dan ook 
helpen zoeken?”
Ongeveer één uur werd er zacht tegen het 
raam getikt. “Hoera,” riep buurvrouw Mans-
handen, “Gerrit Jak is er.”
Iedereen was angstig en wachtte in grote 
spanning wat voor bericht er nu zou komen, 
en daar stapte vader Jak de kamer binnen. 
Hij zei: “Wat is hier aan de hand?”
Van blijdschap wilde moeder hem om de 
hals vliegen, maar Tante Teuntje was zó 
boos op hem, dat er eerst een hele stortvloed 
van woorden over de onvindbare kwam.

Aanspreker kwam…

“Wat was er precies gebeurd? Vader had zit-
ten kaarten bij Klaas Velzeboer aan de Mid-
denweg. Ondanks de koorrepetitie was hij 
omgepraat en gebleven. Martien Smit zat er 
ook en moeder Velzeboer had nog gevraagd: 
“Moet ik een van de kinderen naar moeder 
Jak sturen om het te zeggen?” Vader Jak 
beweerde evenwel dat zijn vrouw nooit 
ongerust was.
Zaterdagmorgen kwam P. Hille, de aanspre-
ker uit Middenbeemster ons condoleren. 
Gelukkig was moeder niet thuis en vertelde ik 
hem maar hoe de vork in de steel zat. Zondag-
morgen kwam vader Jak op het koor en daar 
stond een groot bord met de tekst “Boer blijf 
bij je beest, schoenmaker blijf bij je leest”.
Of het ook indruk heeft gemaakt!

De moraal van dit hele verhaal: gooi nooit 
zomaar familiepapieren weg maar laat ze 
eerst aan ons zien.
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Helaas zijn in het julinummer 2022 een paar fouten ontstaan bij het overzetten van 
getallen. Op bladzijde 28, halverwege de linker kolom staat: … weduwe van Mr. Fran-
çois Gallis, kreeg er ƒ 000,- voor (moet zijn ƒ 1000,-). 
Vervolgens :  Het Waterschap Beemster heeft dan voor de 21 blokken in totaal ƒ 4625,825 
betaald (moet zijn f 14625, 82).

Reactie van lezers

Na het verschijnen van de Nieuwe kroniek van de Beemster in 2012 besloten de schrij-
vers C. Beemsterboer-Köhne en V. Falger om jaarlijks een 'update' te maken. Die 
werd de afgelopen tien jaar gepubliceerd in het jaarverslagnummer van het HGB-
verenigingsblad De Nieuwe Schouwschuit. Nu is de tijd gekomen om het stokje over 
te dragen aan iemand anders, bij voorkeur een duo.
Wat houdt het werk in? Wij selecteerden aan het eind van ieder jaar de interessantste 
gebeurtenissen uit de volgende bronnen: Binnendijks, het regiokatern van het Noord-
hollands Dagblad, de Uitkomst, een aantal websites o.a. die van de brandweer, en eigen 
waarnemingen. Het hoofdaccent ligt op zaken die van (cultuur-)historische betekenis 
zijn, nogal logisch voor een kroniek van een historische vereniging. Pak er eens een 
oud maartnummer bij om een indruk te krijgen. Na afronding gaat de tekst (met sugges-
ties voor afbeeldingen) naar de redactie van De Nieuwe Schouwschuit en daar krijgen 
wij opbouwende commentaren.
Enige schrijfvaardigheid is wel gewenst, al baseert de schrijver zich altijd op een 
bestaande tekst in een van de genoemde media (de bron wordt bij ieder bericht 
genoemd). Het aardigste is als twee mensen dit samen willen doen, bijvoorbeeld door 
de bronnen onderling te verdelen.
Interesse? Meer weten? Neem contact op met V.Falger@gmail.com en/of corriebeem-
sterboer@hotmail.com. Wij bieden aan het eerste jaar (2023 dus) mee te kijken met 
het eindconcept. En alles kan vanuit eigen huis!

Tot onze vreugde hebben zich intussen twee opvolgers als kroniekschrijvers gemeld: 
Verena van Baar-de Wit (actief in de afdeling Beemster Erfgoed) en Nicole Hagemans, 
HGB-lid wonend aan de Oostdijk. Zij gaan per 1 januari 2023 het Beemster nieuws 
volgen en hopen in het jaarverslagnummer van maart 2024 hun eerste kroniek van de 
Beemster te publiceren.

Wie worden de nieuwe schrijvers van de      
kroniek van de Beemster ?
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